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Blidscap VZW 

Conterscherp 98, 2040 Zandvliet 

Rekeningnummer:  

BE33973071907346 

 

www.blidscap.be 

Medewerkers: 

Liliane Van Tilborgh, Maria Mees, 

 Rita Van den Bergh, Tom Boiy. 

Elke auteur is verantwoordelijk voor de eigen artikels. 

Dit nummer werd afgesloten op 10 februari 2026. 

Alle teksten voor nummer 194 

moeten vóór 10 mei 2026 toekomen  

op monnikenhofje@gmail.com. 

 

Hou het veilig en blijf gezond. 

 
 

 
 

mailto:monnikenhofje@gmail.com
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maandag van 13.00 tot 16.00 uur 

 maandag van 13.00 tot 16.00 uur 

       maandag van 13.00 tot 16.00 uur  

  woensdag van 13.00 tot 16.00 uur 

  woensdag van 13.00 tot 16.00 uur 

  woensdag van 13.00 tot 16.00 uur 

   donderdag van 12.30 tot 15.30 uur 

    donderdag van 13.00 tot 16.00 uur 

   donderdag van 13.00 tot 16.00 uur 

   donderdag van 19.00 tot 22.00 uur 

       vrijdag van 13.00  tot 16.00 uur      

       woensdag van 19.00 tot 22.00 uur 

 

boetseren - keramiek 

weven 

fotografie 

bloemschikken groep 2 (*) 

schilderen (*) 

kantklossen 

zelf onze kleding maken 

handwerkgroep (*) 

boetseren - keramiek 

boetseren - keramiek 

bloemschikken groep 1 (**) 

bloemschikken groep 3 (*) 

 

 

 (* * om de veertiendagen)      (* 1 maal per maand) 

 

Bij boetseren/keramiek zijn maandagnamiddag, donderdagnamiddag en 

donderdagavond nog enkele plaatsen vrij. 

__________________________________________________________ 

  

Jongerencrea  2026 telkens van 9.30 tot 12.00 uur. 

14 maart bloembol met stof 

11 april mannetjes in hout 

9 mei knopen 

 

Overlijdens: 

Rina Speetjens, lid van de groepen weven en keramiek. 

Het bestuur van Blidscap betuigt zijn innige deelneming met het verlies 

dat u treft. Wij wensen u en uw naasten veel sterkte in deze moeilijke 

tijd. 
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Kerstfeest 

Op 12 december ging het kerstfeest van Blidscap door in onze prachtig 

versierde zaal. Rond 19 uur arriveerden de ingeschreven leden en 

sympathisanten.  

Naar goede gewoonte bracht iedereen een (zelfgemaakt) cadeautje 

mee. Zij werden ontvangen met een aperitief en hapjes. Voor iedereen 

was ook al een kleine attentie voorzien. 

 

De voorzitter verwelkomde iedereen op het feest en bedankte alle leden 

voor hun inzet in het afgelopen jaar. Daarna konden we met zijn allen 

genieten van een geweldig kaasbuffet met een glaasje wijn of andere 

drank. Tot slot was er nog een lekker dessert voorzien.  

Na het eten was er een quiz  en werden de cadeautjes ‘opgevist’ en 

uitgewisseld.  

Vanaf 23 uur werd de zaal opgeruimd en vertrok iedereen huiswaarts 

met een voldaan gevoel.  

Josée. 

             

                    



5 

 

 

 

 

 



6 

Kerstverkoop bij Blidscap 

 

Onze kerstverkoop is veel meer dan alleen een markt; het is een warm 

ontmoetingsmoment in het hart van de winter. De focus ligt op het 

behoud van traditie, wat je direct ziet aan de unieke kerststukken. Elk 

stuk is met zorg en oog voor detail samengesteld door de leden, 

waardoor je altijd naar huis gaat met een originele decoratie. 

 

Wat het bezoek aan de vereniging echt afmaakt, is de huiselijke sfeer. 

Terwijl je de verschillende creaties bewondert, vult de ruimte zich met de 

heerlijke geur van verse wafels. Het is inmiddels een traditie geworden 

om tijdens het uitzoeken even te pauzeren met een warme wafel en een 

drankje, wat zorgt voor dat authentieke buurtgevoel waar Blidscap om 

bekendstaat. 

Liliane Van Tilborgh 
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De Sint-Michielsabdij en onze polderdorpen. 
 
Er was een tijd… dat ten noorden van Antwerpen de polders nog 
ademden als één groot veld van klei en stilte. 
Waar de wind vrij over de dijken streek, en het water niet enkel dreiging 
was, maar ook leven bracht. 
In dat land, eeuwen geleden, waakte de machtige Sint-Michielsabdij. 
Gesticht in het jaar 1124, door de Heilige Norbertus aan de oever van de 
Schelde, met zicht op het water en op de mensen die ervan leefden. 
De abdij was niet alleen een huis van gebed, maar ook van arbeid en 
orde. 
Ze had land, veel land – en haar invloed reikte tot diep in de polders van 
Berendrecht, Zandvliet en Lillo. 
Daar ploegde de boer voor zijn gezin, maar ook een beetje voor de abdij. 
De tienden die hij betaalde, de dijken die hij herstelde, de gebeden die 
hij mompelde bij het vallen van de avond – ze waren allemaal deel van 
hetzelfde ritme: dat van het land, en van het geloof. 
Men vertelt dat er in Berendrecht, op een stormnacht in de zestiende 
eeuw, de dijk bijna brak. Het water kolkte, de wind gierde – en toen 
kwam daar, te paard, een monnik van de abdij, met een lamp in de hand. 
“Houd stand!” riep hij, “Want de abdij en het dorp zijn één!” 
De mannen grepen hun schoppen, en samen hielden ze het water tegen. 
Tot vandaag fluistert men die woorden nog wanneer de wind over de 
polder trekt. 
Tegen de vijftiende eeuw was de abdij niet enkel een geestelijke macht, 
maar ook een landbouwgigant. 
In Zandvliet stond haar tienden - schuur, waar de oogst werd 
binnengebracht en gewogen. 
In Lillo, waar nu de Schelde de haven omarmt, werd nog lang verteld dat 
de abdij het land beschermde – niet enkel met gebed, maar met harde 
handen en wakende ogen. 
En dan… kwam de tijd die alles keert. 
De abdij werd afgebroken in de Franse tijd, de stenen verspreid, de 
monniken verjaagd. 
Maar erger nog – haar oude polderdorpen verdwenen één voor één. 
Wilmarsdonk. Oorderen. Oosterweel. 
Eeuwenlang leefden ze onder de schaduw van de abdij, en toch 
moesten ze wijken voor de haven, voor het rumoer van de vooruitgang. 
In Wilmarsdonk luidde de klok nog één laatste keer, in 1966. 
De mensen vertrokken. 
De huizen verdwenen. 
En enkel de kerktoren bleef overeind, een eenzame wachter in een zee 
van staal. 
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Die toren... 
Hij kijkt nog altijd uit over wat eens abdijland was. 
Hij herinnert aan een tijd waarin mensen, geloof en grond één geheel 
vormden. 
En als je daar vandaag wandelt, langs de oude dijken tussen 
Berendrecht en het verdwenen Wilmarsdonk, dan lijkt het soms 
alsof de geest van de Sint-Michielsabdij nog zachtjes ademt in de wind. 
Een fluistering van verleden kracht, van eenvoud en verbondenheid, 
van mensen die wisten dat het land hen droeg — en dat zij, in ruil, het 
land moesten dragen. 
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Nieuwjaar 

 
Beste aanwezigen 
Beste leden van de districtsraad 
Beste vrienden van Blidscap 
 
Er is weer een jaar voorbijgevlogen dat we kunnen bestempelen als een 
succes jaar voor Blidscap. Het ledenaantal is gestegen en sommige 
groepen groeien uit hun voegen. 
 
Dit jaar is een feestjaar. Blidscap bestaat 50 jaar. Wat begonnen is als 
een leesclub in de Kraaienberg bij Gust en Lucia Devillé is uitgegroeid 
tot een bloeiende vereniging met een 150 - tal leden waarin ieder zijn 
hobby of ambacht tegen een democratische prijs kan uitoefenen. 
Om dit te verwezenlijken hebben we steun nodig. We zouden dit niet 
kunnen zonder de toelagen van het district en de bijdragen van de 
talrijke sponsors waarvoor dank. 
 
Zoals elk jaar organiseren wij een nieuwjaarsreceptie, een open - deur -
dag, een kerstfeest voor de leden en onze kerstverkoop. Dit jaar komt 
daar nog bij dat wij een 50 -  jarige viering plannen met de onthulling van 
het Blidscap jubileum werk waarvan jullie hier de eerste voorbereidingen 
kunnen zien, en een leden - feest. Hiervoor volgen nog gepaste 
uitnodigingen. 
 
Het is echter niet allemaal zonneschijn. Er zijn ook enkele donderwolken 
verschenen. Zo heeft onze huisbaas ons gemeld dat hij de huur na 2030 
niet meer wenste te verlengen en dat hij het dan te koop zou stellen.  
We hopen hiervoor een oplossing te vinden, want het zou meer dan 
spijtig zijn om met onze bloeiende vereniging te moeten stoppen. 
We denken aan een aantal pistes, maar daarover later meer. We mogen 
zeker niet bij de pakken blijven zitten, want de tijd gaat snel. 
 
Maar laten we hoopvol zijn en toch het glas heffen op een rooskleurige 
toekomst van Blidscap. Santé  
 

Jan Verbist. 



12 

 

 



13 

 

 
 
 
 

 



14 

 
Wist je dat? bijen kunnen dansen. Bijen communiceren met elkaar door 

middel van een dans, de zogenaamde "waggle dance", waarmee ze de 

locatie van voedselbronnen aangeven. 

 

 

 

Wist je dat? de meeste mensen niet kunnen ruiken tijdens het slapen. 

Tijdens de slaap is ons reukvermogen minder actief, wat ons helpt om 

beter te rusten. 

 

 

Wist je dat? vlinders met hun poten proeven. 
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Wist je dat? olifanten de enige dieren zijn die niet kunnen springen. 

 

 

Wist je dat? verdrinking het grootste gevaar is in de woestijn. 

 

 

Wist je dat? de melk van een nijlpaard licht roze is. 
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Gooi jij je tandenborstel om de paar maanden in de vuilnisbak? Dat is 
eigenlijk geen goed idee, want het is een perfect hulpmiddel om heel wat 
huishoudelijke taakjes mee op te lossen. Hier vind je 10 handige dingen 
die je perfect kunt schoonmaken met een tandenborstel! 

Deze dingen kun je schoonmaken met een tandenborstel 

1. Haardroger 

Werkt je haardroger niet meer naar behoren? Grote kans dat er veel 
pluis in zit, waardoor de motor niet meer goed zijn werk kan doen. Met 
een tandenborstel pluk je de pluisjes gemakkelijk uit het rooster. 

2. Klittenband 

Klittenband is handig, bijvoorbeeld om de kinderen hun schoenen mee te 
sluiten. Maar de haakjes in het materiaal die de plakkracht bepalen, zijn 
ook magneten voor uitgevallen haar, onbestemde stukjes vuil, 
kruimels enz. Met je tandenborstel erover is die viezigheid snel verleden 
tijd. 

3. Pitten van het gasfornuis 

Je kunt ze bijna helemaal ontleden, wat het schoonmaken al een stuk 
simpeler maakt. Toch blijven er kleine hoekjes aan de gaspitten zitten 
waar je eigenlijk alleen met een kleine borstel goed bij kunt. Je kunt het 
al raden, pak je tandenborstel erbij! 
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4. Tegelvoegsel 

Doe een scheutje bleekwater bij je water, laat het een paar minuten 
intrekken op het voegsel en borstel de viezigheid eraf met de 
tandenborstel. 

5. Kussens van autostoelen 

Zeker wanneer je kinderen hebt, is dit een herkenbare ergernis. Al die 
koekkruimels en broodstukjes die achter de achterbank verdwijnen… 
Met een tandenborstel veeg je de eetresten makkelijk uit de naden. 

6. Kranen 

Wederom geldt: lastige hoekjes en kleine ruimtes die het best worden 
bereikt met een klein schrobbertje. Boen ze regelmatig en je voorkomt 
kalkvorming. 

7. Schoenen schoonmaken met tandenborstel 

Vuile schoenzolen? Met een tandenborstel krijg je die rubberen rand 
weer stralend wit. Doe een beetje tandpasta op de tandenborstel en wrijf 
ermee over de zool. Je kunt dit ook doen met wat azijn of citroen. 

8. Koper & zilver opblinken 

Kopen en zilver opblinken is zo’n klusje dat we vaak uitstellen, maar toch 
is het altijd de moeite waard. Zéker wanneer je aan de slag gaat met een 
oude tandenborstel. Doe wat koper- of zilverpoets op de borstel, 
verspreid het product en laat even inwerken. Na een tiental minuutjes 
mag je met de borstel beginnen schrobben. 

9. Oortjes 

Kunnen jouw AirPods of oortjes een poetsbeurt gebruiken? Ga dan 
voorzichtig met een licht vochtige tandenborstel aan de slag. Wrijf heel 
voorzichtig, zeker over de openingen. 

10. Kleine kamerplanten 

Kamerplanten afstoffen is een must, maar dat is niet altijd even 
gemakkelijk bij kleine kamerplanten. Onze oude tandenborstel to the 
rescue! Maak de haartjes vochtig en wrijf het stof van de blaadjes! 

 

https://www.libelle.be/thuis/schoonmaken-met-azijn/
https://www.libelle.be/thuis/schoonmaken-met-citroen/
https://www.libelle.be/nest/kamerplanten/kamerplanten-afstoffen/
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RABARCELLA 

DIT HEB JE NODIG: 

• 500 g rabarber 
• 200 g suiker 
• 1 vanillestokje 
• 750 ml wodka 
• 1 grote weckpot of fles 

ZO GA JE TE WERK: 

1. Was de rabarber en verwijder de onder- en de bovenkant als die 
lelijk zijn. 

2. Snijd de stelen in plakjes. Leg de rabarberstukjes in een schone 
glazen pot. 

3. Voeg de suiker toe, samen met het opengesneden vanillestokje. 
4. Giet er genoeg wodka over tot de stukjes onderstaan. Doe het 

deksel op de pot en schud alles even goed. 
5. Laat de likeur zo’n drie tot zes weken op een donkere plek staan. 

Schud de pot af en toe even om. 
6. Zeef de vloeistof en giet de likeur terug in de pot of in een mooie 

glazen fles. 
7. Zet de fles nog drie tot zes maanden weg op een donkere plek om 

na te rijpen. 
8. Serveer de rabarcella bij voorkeur ijskoud. 

Gooi de rabarberstukjes trouwens niet weg, maar gebruik ze in een taart 

of cake of door de yoghurt. 

Smakelijk Liliane. 
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Wat komt: 
 
20 juni 2026 Opendeurdag met een ambachtenmarkt. 
 
21 juni 2026 Ledenfeest met barbecue, verdere info, in het boekje van 
juni. 
 

 

Hoe kan het goed gaan met onze economie als: 

De mijnbouw zijn eigen graf graaft. 

De NMBS het spoor bijster is. 

De luchtvaartmaatschappijen uit de lucht vallen. 

De metselaars in de put zitten. 

De boeren uit het veld geslagen zijn. 

De helderzienden het niet meer zien zitten... 

Alleen bij de wapenindustrie zit er nog schot in de zaak ! 

 

 

Zo moeilijk is Nederlands niet…je moet het alleen maar goed lezen! 

Antiloop = middel tegen diarree. 

Bedacht = bed naast nummer zeven. 

Continenten = inenten op een delicate plaats van het lichaam. 

Achteraf = min acht. 

Papier = zwaarlijvige Ier. 

Minister = heel kleine ster. 

Vertrouwen = is in het buitenland trouwen. 

Eileider = autoritaire kip. 
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District Berendrecht – Zandvliet- Lillo 

voor hun steun en aandacht 

voor onze vereniging 
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Sudoku 

 
Hieronder vind je de oplossing van de sudoku uit Blidscap 192 
 

9 6 7 8 5 4 3 1 2 

5 2 8 7 1 3 4 9 6 

3 4 1 6  9 2 7 8 5 

7 8 6 9 4 5 1 2 3 

1 5 2 3 7 6 9 4 8 

4 3 9 1 2 8 5 6 7 

6 7 5 4 8 9 2 3 1 

8 1 4 2 3 7 6 5 9 

2 9 3 5 6 1 8 7 4 

 
      De nieuwe opgave: 193 
    
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 2   7   9  

 8 5 9 4 3 2 1  

7 4      3 6 

1 3 4    9 5 2 

 6      4  

9 7 8    1 6 3 

2 1      7 4 

 5 3 1 2 7 6 8  

 9   3   2  
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Straks! Straks! 
 

Ik spreek je later. 
Ik bel je later. 
Ik zie je later. 
We gaan straks wandelen. 
Ik vertel je later hoe ik me voel. 
Later weet je hoeveel je voor me betekent. 
Later, misschien hou ik van je en vergeet ik je 
misschien ... Alles bewaren voor later en vergeten 
dat ′′ later ′′ niet van ons is! 
Dat de mensen ′′ later ′′ misschien niet meer bij ons zijn. 
Dat ′′ later ′′ we ze misschien niet meer horen, zien ze niet. 
Dat de kinderen ′′ later ′′ geen kinderen meer zijn, en dat de ouders 
slechts een herinnering zijn. 
Dat ′′ later ′′ de dag verandert in nacht, de nacht in machteloosheid, de 
glimlach in pijn en het leven in herinnering. 
'' LATER, ZAL TE LATER ZIJN. 

Wees nu 
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Blidscap vzw viert dit jaar zijn gouden jubileum 
 

Met grote vreugde nodigt Blidscap u uit voor een bijzonder moment. Na 

een periode van voorbereiding is het eindelijk zover: we onthullen onze 

nieuwe muur! 

Dit artistieke/symbolische project is een mijlpaal voor onze vereniging en 

dat vieren we graag samen met onze trouwe leden.  

We nodigen u dan ook van harte uit op onze feestelijke 
receptie op 20 maart 2026  om 19.00 uur. 
Onder het genot van een hapje en een drankje proosten we op het 

resultaat en de toekomst van onze vereniging. 

We hopen u allen te mogen verwelkomen om dit unieke moment samen 

te vieren! 

 
Het bestuur. 
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